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Beste familie, vrienden en bekenden,
Het is alweer even geleden sinds mijn eerste nieuws-
brief is verschenen. Wat een bemoediging om zoveel 
positieve reacties van jullie te mogen ontvangen en 
zo jullie betrokkenheid te mogen ervaren. De afgelo-
pen maanden ben ik vooral bezig geweest om prak-
tische zaken te regelen. Er moet natuurlijk het één en 
ander gebeuren voordat ik uiteindelijk aan mijn grote 
zendingsavontuur kan beginnen. Van een aantal van 
deze zaken breng ik jullie graag op de hoogte.

Evangelische Zendingsalliantie
In maart ben ik met een deel van mijn thuisfrontteam 
naar een dag van de EZA (Evangelische Zendingsal-
liantie) geweest. Deze organisatie is er speciaal voor 
zendelingen en hun thuisfrontteams. We hebben deze 
dag veel informatie gekregen over het wel en wee van 
de zendingswerker en wat er allemaal geregeld moet 
worden voor en door de zendingswerker. Het was 
leuk en bemoedigend om van andere zendingswerk-
ers te horen over hun ervaringen in de zending. Naar 
aanleiding van deze dag kon ik weer het één en ander 
regelen en afstrepen van mijn ‘to do list’. 

Financiën
Een deel van de EZA dag ging over het regelen van de finan-
ciën. Ik ben dankbaar en enorm bemoedigd dat ik samen met 
mijn TFT op de goede weg ben en dat er al zoveel mensen 
hebben aangegeven dat ze mij en daarmee het werk van Mer-
cy Ships willen ondersteunen. Ruim 60% van mijn maande-
lijkse budget is binnen! 
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VERVOLG Financiën
De kosten die ik nu al maak, denk aan tickets, training Texas, vaccinaties etc., 
worden opgevangen door acties die mijn TFT organiseert. Zo heeft mijn klas 
hele mooie ansichtkaarten ontworpen die ze nu druk aan het verkopen zijn 
en was er voor de meivakantie een markt op school waar alle kinderen van 
groep 7/8 zelfgemaakte spulletjes en lekkers hebben verkocht. Op zaterdag 12 
mei worden er door een heel team heerlijke en vooral mooie taarten gemaakt 
voor Moederdag. Velen van jullie hebben een bestelling geplaatst, er zijn 36 
taarten en 158 cupcakes besteld. Bedankt voor jullie bestellingen!
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bij mij op school 

Planning
Inmiddels wordt ook steeds duidelijker hoe de komende tijd er voor mij 
uit gaat zien. Vrijdag 1 juni zal mijn laatste werkdag op de Evangelische 
Basisschool in Eindhoven zijn en op donderdag 7 juni vertrek ik richting 
Texas, Amerika. Hier zal ik voorbereid worden op mijn tijd op de Africa 
Mercy en zal ik kennis maken met een deel van het team. Op 15 juli ver-
trekken we naar Ghana, Afrika. Hier zullen we twee weken meewerken 
aan de bouw van een basisschool en wordt er kennis gemaakt met het 
land, de cultuur en het klimaat. Na deze twee weken vliegen we naar 
Tenerife waar het schip op dat moment ligt voor onderhoud. Vrijwel 
direct na aankomst op het schip begint het nieuwe schooljaar en zal ik 
kennismaken met mijn nieuwe klas.

De laatste weken
De kinderen in mijn klas leven op hun eigen manier met mij mee en 
komen af en toe met verrassende uitspraken. Zo stelde een meisje ti-
jdens één van onze kringgesprekken de vraag of ik dit toch allemaal 
niet heel erg spannend vond en of ik niet beter gewoon in Nederland 
kon blijven. Ik was verrast door haar inlevingsvermogen, want natu-
urlijk vind ik dit allemaal heel erg spannend. Maar tegelijkertijd mag ik 
weten dat het God is die mij leidt. Hij is onder mij, boven mij en om mij 
heen. Hij zal voor mij zorgen! Wat een voorrecht om dit zelf te mogen 
weten en ervaren, maar ook om van te getuigen aan de kinderen in 
mijn klas en straks aan boord van de Africa Mercy. God is overal dez-
elfde en Zijn liefde en trouw zijn voor eeuwig!
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UITZEGENING
Op zondag 27 mei zal er een zegen 
voor mij gebeden worden. U bent 
hiervoor van harte uitgenodigd.

Christengemeente de hoeksteen
Aanvang dienst: 10:00 uur
Locatie: Vincent van Goghplein 3
	    Etten-Leur.

WIlt u de nieuwsbrief per email 
ontvangen? Meldt u dan aan op: 
www.remynder.nl

WIlt u mijn nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? Stuur dan een email 
naar info@remynder.nl


